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Ik 
Ik heb als kind geleerd 
Wat goed was en verkeerd 
En ook van de drie-eenheid: hoop, geloof en liefde, maar – 
helaas 


 
Helaas 
Verloor ik ’t idee 
Dat al ons wel en wee 
Bestuurd wordt en gestuurd wordt door een Iets of door een 
Grote Baas 


 
En ik 
Ik had de liefde lief 
Misschien wat te naïef 
Want ach, wie ik beminde was ik na een tijd 
En tot mijn spijt 
Weer kwijt


 
En tja 
Zo werd ik blind en doof 
Geen liefde, geen geloof 
Maar wat ik van m’n leven niet verliezen wil, is hoop – is hoop 


 
De hoop 
Op straks en op daarna 
De hoop op: ja, hoera 
De hoop die zachtjes zegt: Schep moed 
Al wat je doet 
Komt goed, gaat goed


 
De hoop 
Op eeuwen aan ’n stuk 
Van wereldwijd geluk 
De hoop die zegt: Het komt terecht – dus zit niet bij de pakken 
neer 
De hoop (die zegt) 
Die zegt: Ik ben er morgen weer


